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Archie, 2019, acryl op canvasboard, 50 x 60 cm 



WARE DIEREN?

Een onbeweeglijk paard dat plots uit de mist opdoemt, een raaf met 
een te grote bek en klauwen, een langorige haas, een hoogbenige vos,  
een struisvogel op korte poten, een zwevende berggeit; de meeste  
Boodschappers van Hildert Raaijmakers lijken op echte, ware dieren, 
maar dan met een onnatuurlijk trekje. De zittende, staande,  
stappende of rennende Boodschappers zijn óf vergezeld van een  
vreemde schaduw, óf omgeven door een soort gaswolk, óf ze treden 
naar voren in een ijl of onherbergzaam landschap, met een haast  
onbereikbaar verre horizon. Gemeenschappelijk voor vrijwel alle  
Boodschappers is, dat ze ons aanstaren met een doordringende,  
vragende of waarschuwende blik. 

Vanwege hun benaming, hun uiterlijk met die vervormde lichaamsdelen 
en de hypnotiserende blik, kunnen we aannemen dat het hier niet om 
gewone dierenportretten gaat, maar om wezens die ons, de beschouwer,  
iets willen vertellen. Als we dan ook weten dat de afgebeelde horizon  
altijd in de Gulden Snede valt en veel Boodschappers precies in het  
midden daarvan zijn getekend, begrijpen we, dat er met deze dieren  
méér aan de hand is dan het blote oog ontwaart.

Go-between tussen twee werelden

De mens heeft vrijwel altijd geprobeerd de natuur, de omringende dieren- 
wereld te bedwingen door die af te beelden en daardoor te kunnen 
beheersen en op te kunnen roepen. Door de eeuwen heen zijn aan 
beesten, zowel aan onverwachte verschijningen als aan afbeeldingen 
van dieren, magische en voorspellende krachten toegekend. Vanaf de  
eerste prehistorische grotschilderingen - zowel in Europa als in andere 
werelddelen - zien we dat de mens dieren zoals bizons, paarden, zwijnen  
en stieren afbeeldt om een bezwering uit te oefenen, een gunstige uitval  
van de jacht te bewerkstelligen of omdat homo sapiens aan dieren een  
bepaalde magische rol toekende. Onze primaat-voorouders poogden de 
natuur te temmen door totemdieren en talismannen te creëren aan wie 
zij krachten konden ontlenen.

Ook hemelfenomenen zoals sterrenbeelden zijn vaak geschaard onder het 
teken van - ja, de dierenriem. Tot op de dag van vandaag verbindt men 
sterrenconstellaties tot één teken, en geeft daar bepaalde, voorspellende  
krachten aan. In het Westen kennen we de verhalen veelal uit de Griekse 
mythologie met sterrenbeelden als Stier, Leeuw, Ram of Schorpioen; 
in de Oosterse sterrenkunde kent men sterrenbeelden als Konijn, Tijger, 
Draak en Rat en volgens astrologen verleent ieder dier zijn magische en 
waarzeggende eigenschappen aan het sterrenbeeld.

Goldie (Boom! There She Was), 2019, acryl op doek, 40 x 100 cm



Van de Bijbelse verhalen, het oude Egypte, de Grieken en de Romeinen 
weten we, dat hogepriesters, orakels, sjamanen, tovenaars en wichelaars 
heilige of geheime ceremonieën verrichtten om natuurverschijnselen zoals 
droogte, zondvloed of zonsverduistering te verklaren. Met magische 
handelingen en tekens, uitten deze heilige mannen en vrouwen bezweringen 
en gaven offerandes om rampen, ziekten, hongersnood, plagen en oorlog  
te voorkomen. Dieren speelden een grote rol hierbij, zowel als offerdier  
maar ook als teken van openbaring, zoals in de vlucht van vogels, de ligging 
van de ingewanden van een offerbeest, of in de roep van een roofdier.

Niet alleen dienden dieren de aardse mens om het bovenaardse te bezweren, 
het kon ook omgekeerd; in veel levensbeschouwingen en religies krijgen 
dieren van de hogere machten een rol toebedeeld als verlosser, verleider,  
beul of boodschapper. Zo werd Prometheus die het vuur van de Olympische 
goden had gestolen, dagelijks door een goddelijk gezonden adelaar aan- 
gevreten en werd Laoköon, de blinde ziener die waarschuwde voor het 
Paard van Troje, op bevel van de goden door zeeslangen verzwolgen - om 
van de oudtestamentische sprinkhanenplagen maar te zwijgen. 

De Boodschappers van Hildert Raaijmakers komen daarmee voort uit een 
lange mythologische of esoterische traditie, waarin dieren de go-between 
tussen de natuurlijke en bovennatuurlijke wereld zijn. Welke boodschap zij 
aan ons presenteren, hangt echter in hoge mate af van de toeschouwer.

Waarheid zoekers - waarzeggers? 
 
Iedere Boodschapper van Hildert Raaijmakers daagt de toeschouwer immers 
op zijn eigen manier uit:

Archie lijkt een Amerikaanse berggeit. Waar komt dit wezen vandaan en  
wat wil het ons? Berggeiten zijn befaamd om hun doorzettingsvermogen, 
hun standvastigheid en kracht. Archie is echter een paradoxale verschijning; 
want een berggeit moet immers houvast zoeken, maar Archie zweeft ons als 
een fata morgana, een zinderende hallucinatie voor ogen. Waar berggeiten 
altijd streven naar nieuwe hoogten, lijkt Archie op zoek te zijn naar een 
hogere waarheid. Welke waarheid ligt er verborgen op die grote hoogten 
waar hij alleen bij kan?

De struisvogel Goldie vertelt een onverwacht complex verhaal. Ze loopt  
niet weg, ze staart ons aan, ze is een waarheidszoeker. Struisvogels staan 
voor rechtvaardigheid; ze blijven onder alle omstandigheden onpartijdig  
en eerlijk en daarom staan ze er garant voor dat met onrecht zal worden  
afgerekend. Steek jij je kop in het zand of durf je de waarheid onder ogen  
te zien?

Henry (detail), 2016, acryl op canvasboard, 30 x 40 cm

Pepe II, 2019, acryl op canvasboard, 24 x 30 cm 



Raven staan symbool voor verandering en metamorfose. Al door de  
Vikingen werden raven gezien als intelligente, communicerende wezens en  
dragers van magie, Ze werden gezien als boodschappers van de grote leegte, 
waar alles ontstaat in tijd en ruimte. Men gelooft dat raven over grote 
afstanden positieve energie kunnen overbrengen en zelfs zieken genezen -  
of juist het tegendeel, ziekte, rampspoed en onheil veroorzaken. Welke  
energie lijkt de jonge raaf Henry hier aan ons over te willen brengen,  
positieve of negatieve, goed of kwaad?

Pepe, de snelvoetige haas, is enerzijds het symbool van regeneratie en vrucht-
baarheid, anderzijds kan het dier, als er gevaar dreigt, gezwind van richting 
veranderen. Of de haas kan juist afwachten, stilletjes observeren tot er zich 
nieuwe wegen openbaren, een uitweg uit het gevaar. Omdat angst vaak zijn 
drijfveer is, kan de haas ook ongelukken aantrekken, als in een self-fulfill-
ing prophecy; wat je vreest dat er gebeurt, overkomt je dan ook. En uit die 
gedachte komt een universele waarheid naar voren: je bent zelf verantwoor-
delijk voor je eigen lot. Of is dat niet zo? Wat ga jij met je eigen leven doen?

Wat wil Elliott de woestijnrat ons vertellen? Hij oogt onschuldig, het is  
een schrander, rusteloos wezen met een uitgesproken gevoel voor gevaar,  
dat zich snel aanpast. Als totem is de rat eerlijk, ontwapenend en in het  
bezit van een vooruitziende blik. Mocht een rat je pad kruisen, is het  
wellicht tijd om nieuwe gebieden voor jezelf te onderzoeken, nieuwe  
uitdagingen aan te gaan en de bagage van het oude los te laten. Kijkt hij  
ons aan met zijn grote ogen of ziet hij juist iets met zijn inwendige blik?  
Is de tijd voor verandering gekomen?

Les Petites Morts komen met een directe boodschap van dreiging, dood  
en ondergang. In de vormentaal van doodshoofden, draken, monsters en 
maskers verwijzen ze naar de dag van de doden, de Dia de los Muertos, 
waarbij de zielen van de overledenen uit het hiernamaals terugkomen naar 
de aarde. Wat hebben zij gezien en wat willen ze ons meegeven zodat we de 
dreiging voorlopig op afstand kunnen houden?

Elliott II, 2019, acryl op canvasboard, 50 x 60 cm

Les Petites Morts I - IV, 2017, acryl op doek, 5 x 25 cm



Als we naar Shelburn kijken, kunnen we ons afvragen welke eigenschappen 
aan het totem, het teken van het Paard toegekend worden? Een paard staat 
voor stabiliteit, zachtmoedigheid en vrijheid, en het paard combineert sym-
bolisch aardse kracht met bovennatuurlijke macht. En zolang een paard een 
ruiter op zijn rug draagt, is die ruiter verantwoordelijk voor zijn omgeving. 
Durf je je in het zadel van Shelburn te zetten en de teugels te nemen?

De magische boodschap van de waarzegger

De waar-zeggende Boodschappers hebben gesproken. Wat vertellen ze ons? 
In Hilderts eigen woorden: “een plotselinge ontmoeting met een dier, dat het 
woord tot je richt en iets zegt dat je recht in het hart treft. De enige juiste bood-
schap is die, die op dát moment ertoe doet.”

In mijn ogen doen de Boodschappers een oproep tot gewetensvol leven, in 
harmonie met de natuur en het universum. Dát is wat onze wichelaar en 
waarzegger, Hildert Raaijmakers met zijn schilderijen van de Boodschappers 
ons voorhoudt. 
 
Op welke wijze je dat wilt invullen, ligt geheel aan jezelf. 

Marieke Burgers ma
Charlottenlund, Denemarken, 2023.

Shelburn (detail), 2023, acryl op canvasboard, 50 x 70 cm
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Mari, (Demi) Petite Mort VI, 2023, acryl op canvas, 20 x 20 cm

Nyx, (Demi) Petite Mort VII, 2023, acryl op canvasboard, 30 x 40 cm 


